
† José Reihsen  (82 jaar) weduwe van Wil Kessels,  

eerder weduwe van Frits Jeurissen 
 

José hield van spreuken en haar kinderen noemden haar “een 

sterke vrouw”. Daarom werd tijdens haar uitvaart voorgelezen 

uit het Bijbelboek Spreuken, waar de sterke vrouw geprezen 

wordt. Tijdens haar leven moest zij menige keer moed en 

doorzettingsvermogen tonen. Zij trouwde, de eerste kinderen 

werden geboren en Frits overleed. Later trouwde zij met Wil, 

waarna de kinderschaar verder groeide. Als een daadkrachtige 

vrouw hield zij niet van uitstel, want klussen moesten meteen 

geklaard worden. Haar grote hobby waren de bloemen, 

waarmee zij zich op de Slek omringde. Haar gezin groeide 

verder toen de kleinkinderen geboren werden. Haar 

doorzettingsvermogen droeg haar door moeilijke tijden, ook na 

het overlijden van Wil. In de Peijerstraat waardeerde zij de 

goede contacten met haar buren, zodat ze daar helemaal thuis 

raakte. Regelmatig bezocht zij in Heppeneert “Onze Lieve 

Vrouw van rust”. Dit jaar bracht haar zorgen, omdat haar 

gezondheid afnam. Maar 2013 bracht haar ook de vreugde van 

de geboorte van het eerste achterkleinkind. Nu haar leven 

voltooid werd, zeggen wij met de woorden uit het Bijbelboek 

Prediker: “Moge zij nu de vruchten plukken van al haar werk.” 
 


